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‘Pelgrims van hoop’, 
dat is het thema van deze Pinkstermanifestatie. 
Want ‘hoop’ dat hebben we nodig, nu en altijd weer. 
 
We zijn hier bij elkaar vanuit de oecumene. 
Ik vermoed dat vooral bij katholieken dat ‘Pelgrims van hoop’ 
bekend in de oren zal klinken. 
Het is namelijk het thema van het Jubeljaar 2025. 
En even voor wie dit niets zegt: 
elke 25 jaar wordt in de Rooms-Katholieke kerk  
een zogeheten Jubeljaar gehouden.  
Een oude traditie om, zoals ik ergens las,  
‘schoon schip te maken en met nieuwe energie  
de toekomst tegemoet te gaan’.  
En dat gebeurt dit keer onder het motto 
‘Pelgrims van hoop’. 
 
Pelgrims zijn mensen die in beweging komen.  
Die openstaan voor anderen en voor nieuwe ervaringen.  
Ze blijven niet hangen aan wat is en wat was. 
Ze proberen vooruit te kijken.  
Stap voor stap. 
 
Bij dit motto hoort een verbeelding. 
En die verbeelding hebben we voorop de liturgie gezet. 
 
Ik nodig u/jou uit er naar te kijken.  
(…) 
Vier figuren, in rood, geel, groen, blauw. 
Groter, kleiner. Zich vasthoudend aan het kruis. 
Ik begreep dat deze vier gestileerde figuren bedoeld zijn  
om de hele mensheid te verbeelden. 
Mensen gekomen uit alle windstreken.  
Vanuit de vier hoeken van de aarde. 
Gekomen uit verschillende werelden, 
kleurrijk, divers, anders, 
maar samen op weg. 
En ze houden elkaar vast. Ze ondersteunen elkaar. 
Ziet u hoe zacht ze dat doen? Als met een soort van omarming. 
Zachtjes duwen ze elkaar voort. Geven ze elkaar een zetje 
in de goede richting. 
 
Water kringelt onder hen.  
Hier heel rustig, een kabbelend beekje. 
Het kan doen denken aan het water van de doop.  
Het water van vertrouwen dat we ons gedragen mogen weten. 
Het kan ook stormen. Het water kan ruw zijn. 
 
De eerste figuur houdt zich vast aan het kruis. 
Een beeld voor Jezus, die ons is voorgegaan en voorgaat. 



Elke dag opnieuw. 
Het kruis gaat over in een anker.  
Houvast. 
 
Rood is de kleur van de mantel van de eerste figuur. 
En dat is de kleur van vandaag. Pinksterkleur. 
Kleur van liefde en geestkracht, van warmte en vuur, van enthousiasme en aanstekelijk geloof. Zonder 
kracht van boven houden we de tocht door de wereld niet vol. Je hoop zou vervliegen. 
 
De (vorige) paus (Franciscus) riep op om het Jubeljaar te vieren met concrete acties voor kwetsbare 
groepen.  
Dat vind ik een hoopvolle verbinding: vieren-actie.  
Vieren doe je met actie. Feest breekt door de muren heen. 
Zo is ook Pinksteren geen feestje voor onszelf, geen feestje ‘onder ons’. 
Maar een feest dat vraagt om doen, om daden van hoop, in onze samenleving.  
 
‘Doe iets dat hoop geeft’, zei paus Franciscus bij dit thema, ‘Doe iets wat hoop geeft aan gevangenen, 
zieken, jongeren, migranten, ouderen en armen.’ Doe iets wat hoop geeft: voor de schepping, voor 
alle medeschepselen, voor al het geschapene. 
 
Je kunt het. Doe het. Doe het gewoon. 
En je kunt er elke dag opnieuw mee beginnen. 
Je kunt elke dag beginnen met  
delen van licht. 
Amen. 

 


